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FILOSOFEREN MET MEESTER ROB

Vandaag was de laatste Filosofie-les.
Wij vinden het belangrijk dat jullie
jezelf vragen stellen, nieuwsgierig
zijn en op een andere manier leren
denken. Filosoferen helpt je daarbij.
Vorige keer hebben jullie, samen
met meester Rob, gesproken over
verliefdheid.*“Wat is liefde en wat is

houden van?”

Voor vandaag mochten jullie
aangeven waar jullie graag over
wilden praten en jullie kozen voor
‘de dood’. Meester Rob had
prentenboeken meegenomen over
dit thema. Jullie haalden daar in
groepjes zelf de rode draad uit en

bedachten zelf filosofische vragen

waar jullie ook over gingen praten.

Vragen die naar voren kwamen

waren:

“Gaat missen over? Mis je een jong
iemand meer dan een oude Oma?
Kom je terug na de dood? Is
kinderverdriet kleiner dan
volwassenverdriet? Is verdriet altijd

negatief?”




Jullie hebben allemaal een tweede column geschreven.
Jullie mochten zelf een onderwerp bedenken.

COLUMN VAN HELEEN

Het koningshuis

O nee he,

ik liep over staat en zag alle winkels
vol liggen met die troep.

Die oranje spullen, ik

snap het gewoon niet!

Al die heisa om niks!

het zijn toch ook maar mensen of
niet soms?

probeer ik dat uit te leggen, werkt
niet,

bijna iedereen is geémotioneerd
door het "ontroerende"

nieuws van de koningin.

Bah bah bah, het zijn vast aardige
mensen daar niet van,

maar wat hebben we eraan!

Weg met de koningen en dictators!
Een echte democratie.

En dan hebben we het nog niet
eens over het loon van de koning
gehad,
achthondernegentwintigduizend
per jaar!

Er zijn zoveel mensen die minder
verdienen.

lk zou zoveel liever een president
hebben,

maar waarom dan eigenlijk.

Dat is een goeie vraag, waarom?
nou volgens mij

is Beatrix overbodig.

dan zeggen de meeste

mensen vervolgens:

"echt niet", maar als ik ze vraag
waarom weten ze het niet.

het enige wat ze doet is lintjes
doorknippen en handjes schudden.
de minister president verdient
minder dan de koningin en wie doet
er meer?

nou dat is Mark Rutte.

en wat moeten we allen in dit land?
BEZUINIGEN!

Laten we dat doen op de koning(in).

“Geef een presentatie met als thema GELUID”

Dit was de huiswerkopdracht voor de meivakantie.Veel van jullie hebben
uitgezocht wat geluid eigenlijk is: trillingen in de lucht. Dat werd oa getoond door
Ole met zijn eigen jambe en een kom met macaroni. Hij vertelde dat hoge tonen
een korte geluidsgolf hebben en lage tonen een lange geluidsgolf. Nyncke had
opgezocht wat de invloed van muziek op het brein van de mens. Dat is

interessant!

Voor volgende week willen we dat jullie nog dieper op het onderwerp ‘geluid/
muziek’ in gaan. Wees nieuwsgierig, stel vragen, onderzoek, zoek
verder dan je neus lang is! Verras jezelf en de anderen!!
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