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Op 10 april gaf Saskia, de moeder van 
Marrit, een gastles ‘column 
schrijven’. Jullie wisten er al veel van 

maar vandaag  moesten jullie een 
bestaande column kritisch lezen en 
beoordelen. Vervolgens  nog een keer je 

eigen column kritisch lezen. En dat is 
niet makkelijk, want daar was je al trots 
op! In vaktermen heet dat ‘kill your 

darlings’  vertelde Saskia. 

Bij Grieks heeft Amerins jullie de 
mythe van de Griekse held 
Heracles verteld. De originele mythe 

stamt van 1300 voor Christus. In de 
mythe worden veel dieren gebruikt om 
te laten zien hoe sterk Heracles is. De 

mythe wordt in deze tijd oa door 
Disney gebruikt bij het maken van een 
film. We hebben daar kleine stukjes van 

gezien en duidelijk de originele mythe 
in herkend. Als huiswerk kregen jullie 
18 Latijnse woorden mee. Dat werd 

thuis oefenen op de Nederlandse 
vertaling.!Tijdens het bespreken 
noteerde Annemijn gelijk de uitspraak 

erbij, erg handig voor thuis! Op 17 april 
hebben we gemerkt dat vrijwel 
iedereen goed geleerd had. De een 
deed dat alleen, de ander liet zich 

overhoren. Voor een aantal is een paar 
keer per week voldoende maar andere 
kinderen willen zeker van hun zaak zijn 

en hebben elke avond geoefend! 
Iedereen kon trots zijn op het resultaat!

Kritisch lezen en luisteren

DE MOEDER VAN MARRIT, SASKIA, 
GAF EEN GASTLES COLUMN-
SCHRIJVEN. 

EEN GOEDE COLUMN! PRESENTATIE VOOR GRIEKS COLUMN KRITISCH LEZEN

DE PLUSKLAS



Verslag van 17 april

Vandaag hebben we eerst een 
terugblik op de week gehad, en dat 
hebben we besproken met Growie 
en Fixie.  Daarna moesten we een 
toets van de Latijnse woordjes 
maken.  Er waren veel smoesjes 
maar iedereen die een smoesje had, 
had het heel goed. Daarna kregen 
we een Latijns verhaaltje dat we 
moesten vertalen. Lukas mocht het 
voorlezen.  Toen kregen we 
natuurkundeles van meester Sjon. 
We hadden het over temperatuur. 
Tomek

We hebben natuurkunde  gehad, dat 
ging over Celsius, Fahrenheit en 
Kelvin. Dat zijn allemaal 
temperaturen. Meneer Celsius klom 
met een schoteltje de berg op en 
keek waar er een laagje ijs op kwam 
dat noemde hij 0 graden. Waar 
water ging koken noemde hij 100 
graden. En meneer Kelvin nam de 
laagste temperatuur die je kan halen 

dat is -273, 15. Dat is de 
temperatuur waarbij alle moleculen 
stoppen met trillen. Dan verandert 
alles in stof. Dat is 0 Kelvin. Vooral 
laboranten gebruiken de 
temperatuur Kelvin. En meneer 
Fahrenheit die zocht het laagste 
punt met ammoniak. En dat noemde 
hij 0 Fahrenheit. Ook zocht hij een 
temperatuur die heel veel 
voorkomt. En dat is je 
lichaamstemperatuur, 37 graden. Dat 
noemde hij 32 Fahrenheit.

Ook hebben ook karate gehad. Bij 
karate als je binnenkomt moet je 
eerst groeten. En als je naar de w.c 
moet, moet je afgroeten. Dat is net 
als thuis als je naar een feestje gaat 
dan moet je ook zeggen dat je naar 
dat feestje gaat.
Het is belangrijk dat je tijdens het 
karate serieus blijft en niet gaat 
lachen, dan gebeuren er 
ongelukken. Je moet 
geconcentreerd blijven.  Hidde
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BIJ FILOSOFIE GING HET 
OVER MOOI EN LELIJK, IS 
DAT VOOR IEDEREEN 
GELIJK?


